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Bezinning 

Leven na Pasen 
 
We leven in de week na Pasen. Op allerlei manieren hebben we de afgelopen 
Stille Week stilgestaan bij het lijden, sterven en opstaan van Jezus de 
Levende. Het blijft cirkelen om een geheim, dat ons leven zo graag wil 
veranderen. Ons leven in een vaak duistere wereld, waarin wij kunnen 
verlangen naar een glimp van hoop en Licht.  
 

 
 
In de afgelopen Goede Vrijdag - viering stonden we stil bij de kruisweg-
staties van Aad de Haas, in de parochiekerk van Wahlwiller (Zuid–Limburg). 
Beelden met een grote zeggingskracht, die ons uitnodigen ons eigen 
levensverhaal te zien vanuit het verhaal van Jezus de Levende. Maar de 
laatste statie van de kruisweg – over de Opstanding van Jezus – konden we 
toen nog niet zien. Voor ons gevoel is die afbeelding misschien “te mooi om 
waar te zijn”. Maar ze is ook veel te mooi om niet te laten zien. En daarom 
beelden we deze afbeelding hier af als “niet te versmaden toegift” van en 
na Pasen.  
 
Een wat wazig, om niet te zeggen mistig beeld. We zien een leeg graf 
waaruit “iemand” ontstegen lijkt.  
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Andries Govaart maakte de volgende tekst bij deze afbeelding. 
 
“Louter licht, 
een lichtgestalte, een lichaam, een engel, een god? 
Reikend naar boven. 
Ontstegen aan deze aarde, begaan met ons lot, 
niet vastgehouden door duistere machten. 
Een zwart gat als gevaarlijke herinnering. 
Twee verkrampte bewakers liggen daar, geworpen op de aarde, 
ze bewaken de leegte. 
Ze liggen voor dood. 
De Levende woont in het Licht, 
ons toegenegen, gericht op God” 
 
Deze woorden van leven komen op ons af in een wereld waarin -  voor ons 
gevoel toenemend - duistere machten zich breed maken. Machten die zoveel 
kapot dreigen te maken van wat ons lief is. Machten die verdeeldheid en 
haat zaaien in plaats van verbinding en recht. In dit klimaat zoeken en tasten 
we naar Licht. Geen “goedkoop en wereldvreemd” licht, maar “Licht” dat in 
Jezus de Levende sterker bleek dan de machten van het kwaad.  
Over dat Licht zongen we aan het eind van de Paaswake de woorden  
 
“Wij worden wakker van het eerste licht. 
Alsof iemand ons bij naam en toenaam heeft geroepen. 
Dan zal er nieuw leven zijn. 
Dan zullen wij leven.” 
 
Zo mogen wij leven na Pasen. 
 
Hans Breunese 
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Diaconie 

 

Collecten 
 
1e collecte 
zondag 7 april: Stichting de Regenboog 
 
Stichting De Regenboog biedt aan kwetsbare mensen in Amsterdam opvang 
en structuur, gaat eenzaamheid tegen en versterkt het sociale netwerk. 
Ondersteuning van mensen in sociale armoede wordt gedaan met vrijwillige 
maatjes en buddy’s, inloophuizen, maatschappelijk werk, re-integratie en 
veel meer. Maar vooral via tijd en aandacht voor elkaar; van mens tot mens. 
Je kansen om maatschappelijk te slagen, zijn groter als je kunt profiteren 
van een sociaal netwerk. Gaat er iets mis in je leven (je verliest je baan, je 
gaat scheiden en moet je huis uit), dan kun je terugvallen op familie en 
vrienden. Je netwerk kan dan als vangnet fungeren in problematische tijden. 
Mensen zonder zo’n vangnet zijn op zichzelf aangewezen. Het risico neemt 
dan toe dat ze afglijden naar armoede, eenzaamheid en zelfs psychiatrische 
klachten of verslavingsproblematiek. Deze mensen hebben ook recht op 
hulp.  
De Regenboog wil er zijn voor die mensen. Voor mensen in (sociale) 
armoede. De Regenboog wil mensen verbinden, wil mensen motiveren en 
mobiliseren om zich in te zetten voor een kwetsbare stadsgenoot omdat 
iedereen recht heeft op een menswaardig bestaan: een dak boven je hoofd, 
drie gezonde maaltijden per dag, schone kleding en het gevoel dat je er niet 
alleen voor staat.  
Help mee, De Regenboog bestaat dankzij mensen die elkaar steunen. 
 
zondag 14 april: KiA Zending Rwanda. Kerk als plek van hoop, hulp en 
verzoening 
 
Veel daders van de genocide in Rwanda zijn inmiddels terug uit de 
gevangenis. Kerken organiseren ‘Lichtgroepen’ waar slachtoffers en daders 
elkaar ontmoeten en weer leren samenleven. Zeventig procent van de jonge 
Rwandese bevolking heeft de genocide niet meegemaakt. Hun probleem is 
gebrek aan werkgelegenheid. Ook voor hen wil de kerk er zijn. Ze biedt 
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jongeren praktische trainingen aan die hun kansen op werk vergroten. Want 
deze jonge generatie is de hoopvolle toekomst van Rwanda. 
 
 
2e collecte: Stichting Nijlvallei 
 
Vanuit het jaarverslag van de stichting krijgen wij berichten over het door 
ons gesteunde project: Eten voor daklozen in Caïro. In het afgelopen jaar 
hebben de vrijwilligers ca. 13.000 maaltijden verzorgd. De projectleider 
vertelt ons: “Het is een grote zegen dat jullie ons helpen. Elke dag zijn we 
bezig met de vraag hoe we de daklozen kunnen bijstaan, behalve op 
maandag want dan brengen wij ze een warme voedzame maaltijd dankzij 
jullie bijdrage”. 
Dat de nood hoog is, blijkt bijvoorbeeld uit het schrijnende geval van een 
gehandicapte vader die door zijn handicap de huur niet meer kon betalen 
en nu met zijn vrouw en kinderen op straat leeft.  
 
 

Bankrekeningen 
Diaconie (graag datum en doel vermelden): 
NL85 RABO 0373 7093 58 
 
College van kerkrentmeesters Johanneskerk:  
NL82 RABO 0373 7408 40  
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Kerkenraad 

Gemeenteberaad 
Op zondag 21 april zal na de dienst weer een gemeenteberaad gehouden 
worden. Er staan een paar belangrijke punten op de agenda, dus we hopen 
dat velen aanwezig zullen zijn!  
De volgende onderwerpen zullen aan de orde komen: financiële jaarstukken 
van Kerk en Diaconie, verslag beroepingscommissie, de Johanneskerk als 
cultureel-religieus centrum. 
Zet de datum vast in uw agenda! 
 
 
Toekomstgericht gemeente zijn – hoe doe je dat? 
Op 7 maart was er een bijeenkomst in de Petrakerk te Veenendaal over 
‘toekomstgericht en hoopvol gemeente zijn’. De bijeenkomst was 
georganiseerd door de Ring Doorn van de Classis Utrecht.  
De opening, staande in een grote kring rond de Paaskaars, werd verzorgd 
door ds. Coby de Haan. Ds. Wim Vermeulen van de Jacobikerk uit Utrecht 
hield een verrassende lezing door nader in te gaan op het gedachtegoed van 
drie theologische auteurs: 
 
Andrew Tailor, die een aantal kenmerken noemt van leven in een seculiere 
tijd. Het verklaart waarom de kerk een steeds minder grote rol voor mens en 
samenleving speelt. 
Andrew Root, die stelt dat onze oplossingen voor krimpende kerken zijn 
gebaseerd op geseculariseerd denken. Secularisatie is nu eenmaal een 
maatschappelijk verschijnsel. Deze manier van denken weerhoudt ons ervan 
ons te richten op wat echt belangrijk is, de boodschap van God die licht en 
vrede in de wereld brengt. Root meent dat we ons moeten oefenen in het 
‘wachten op God’, er vertrouwen in stellen dat hij door ons heen werkt.  
Samuel Wells, die aangeeft dat de kerk een nieuwe weg in moet slaan. Een 
weg waarin ook het economisch denken, naast gemeenschapszin, compassie 
en hoe de kerk zich verhoudt tot haar omgeving, een kans biedt om de kerk 
nieuwe impulsen te geven. Ga niet uit van het halflege glas, maar van het 
halfvolle glas. Wells introduceert de term ‘Heart-Edge’ - vanuit het Hart naar 
de Rand: ontdek opnieuw het hart van het evangelie door je als kerk op de 
rand van de samenleving te begeven. Wat gebeurt er als je als kerk “het net 



 

 7 

eens aan de andere kant uitgooit?” Je zou zomaar opnieuw je missie en visie 
kunnen ontdekken.  
Wim Vermeulen benadrukte dat we niet moeten denken vanuit schaarste, 
zoals: we moeten kerk zijn met steeds minder mensen, middelen en tijd. 
Zelfs in tijden van schaarste is er overvloed. Doorzie de geest van de tijd 
met hulp van de geest met de grote G. We hoeven niet krampachtig tegen 
de stroom van de krimpende kerk in te zwemmen. (Johannes 10:10, Markus 
28:20) 
 
Vervolgens gingen we in groepen uit elkaar met een aantal gespreksvragen 
n.a.v. de lezing. Een aantal ‘home messages’ uit het groepsgesprek: 
We zijn geneigd bezig te zijn met hoe het tij te keren; belangrijker is om er 
simpelweg te zijn en de kaars brandend te houden. 
Jezus kwam niet in de kerk, hij zocht juist de buitenstaanders op. Laten we 
zijn voorbeeld volgen door betekenisvol te zijn voor mensen aan de rand 
van de samenleving. 
We moeten meer kijken naar wat ons bindt in plaats van naar wat ons 
verschilt. 
Toekomstgericht kerk zijn kun je ook vorm geven door samenwerking te 
zoeken met andersoortige geloofsgemeenschappen. 
Wees waakzaam op geseculariseerde vragen, uiteindelijk is het aan God. 
 
We kregen een mooie zegen mee: 
Behoud en bewaar ons lieve God 
Wijs ons de goede wegen 
Wees warmte en licht, een menselijk gezicht 
Wees ons nabij in donkere tijden 
Behoed en bewaar ons lieve God 
Geef geloof en vertrouwen 
Een vlam die niet dooft, in vrede gelooft 
Geef dat wij daar zelf aan bouwen. 
 
(verslag: mevr. H. de Boer, Mijdrecht) 
 
Hilje Logtenberg van der Grient, scriba 
scribajohanneskerk@pknleersum.nl 
 
 
 

mailto:scribajohanneskerk@pknleersum.nl
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College van Kerkrentmeesters 

Jaarrekening 2023 van de Johanneskerk. 
 
De concept rapportage jaarrekening 2023 van de Johanneskerk is beschik-
baar. Met dank aan onze boekhouder Bert Nap. 
Plan is om deze rapportage jaarrekening toe te lichten op het 
gemeenteberaad op zondag 21 april 2024. 
Heeft u belangstelling om de stukken vooraf in te zien, laat het mij dan 
weten (liefst via e-mail: johan.doornenbal@gmail.com), dan stuur ik u de 
rapportage toe. 
 
Johan Doornenbal 
0343 – 456 191 
06 - 31 64 34 05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:johan.doornenbal@gmail.com
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Ontmoeten en Verdiepen 

Voor Ontmoeten en Verdiepen werken de kerken van Maarn / Maarsbergen, 
Leersum en Doorn steeds meer samen op het gebied van duurzaamheid. 
Zorg voor de schepping is daarbij de belangrijkste drijfveer. In april 
organiseren we daarvoor twee activiteiten. 
Zaterdag 6 april verzamelen we om 10.00 uur voor een groene wandeling in 
de Ontmoetingskapel, Kapelweg 45 in Maarn. Vandaar wandelen we naar 
het Blauwe Huis in Maarsbergen, waar we een rondleiding krijgen over de 
boerderij en de omgeving. Het geheel is gericht op behoud van 
natuurkwaliteit en het herstel van biodiversiteit. Na koffie of thee wandelen 
we weer teug naar Maarn, waar we rond 13.00 uur aankomen. Totaal 9 km. 
Graag brood en een beker meenemen voor de gezamenlijke lunch in het 
Blauwe Huis. 
We kunnen gezamenlijk naar Maarn (per fiets) gaan; graag aanmelden via 
hiljelogtenberg@hotmail.com 

     

Dinsdag 9 april komen we opnieuw in de Ontmoetingskapel bijeen (inloop 
19.30, start 20 uur) om na te denken over groei versus het genieten van 
genoeg. Eveline van Leeuwen, hoogleraar in Wageningen en kerklid in 
Maarn bekijkt dit vanuit de economische hoek. Hoe komen we op een 
economie  zonder altijd meer meer meer te willen? Een jongere komt aan 
het woord om te vertellen wat voor haar de urgentie is van het onderwerp.  
Teun Kruijswijk Jansen, emeritus-predikant uit Doorn, gaat in op het gelovig 
perspectief, gebaseerd op  Psalm 8 in de Naardense vertaling ‘Ene, onze 
Heer, hoe machtig uw Naam op aarde overal.’  

Uiteraard gaan we ook met elkaar in gesprek! 

Entree €5,- 

mailto:hiljelogtenberg@hotmail.com
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Donderdag 11 april    Primo Levi na God 
Verhalen van een nieuwe Bijbel 

Hoe kun je schrijven over de mens en God na Auschwitz? Het ‘na’ in de titel 
verwijst naar het verlies dat Auschwitz veroorzaakte en de uitdaging die het 
betekende voor het denken over de mens en God, zowel in het werk van de 
Italiaans-Joodse scheikundige en schrijver Primo Levi, als in de theologie en 
filosofie. Het boek focust op drie thema’s: onrechtvaardig lijden, chaos en 
schepping, en goed en kwaad. 

Inleider is dr. Joyce Rondaij (1990), theoloog. Zij houdt zich bezig met de 
vraag wat het betekent om mens te zijn, in relatie tot de medemens, de niet-
menselijke ander en God. 

Tijd   20.00 – 22.00 uur 
Locatie  De Koningshof, Doorn 
Entree  € 6,- 

 

De liedmiddag die zondagmiddag 21 april zou plaatsvinden in de 
Johanneskerk is verplaatst naar het voorjaar van 2025. 

 

Namens de commissie O&V,  

Teun Monster 
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Bij de diensten 

 
Veel dank en waardering! 
 
De veertigdagentijd en de paasviering liggen vlak achter ons.  
Maar wat is er achter en voor de schermen in de veertigdagen voor Pasen 
en m.n. in de Stille Week en op Pasen door talloze gemeenteleden hard 
gewerkt om dit alles in woord en beeld, met symboliek en met tastbare 
paasbakjes en bloemen goed te laten verlopen, zodat er echt sprake was van 
herdenken en vieren!  
Ik ben onder de indruk van wat er allemaal is gedaan en gebeurd, waarbij 
alles in de viering op paaszondag voor mij bij elkaar kwam, voor jong en 
oud(er). 
Ik ga geen namen of commissies of geledingen in de Johanneskerk-
gemeente noemen, dan ga ik vast iemand of iets vergeten. Maar mijn dank 
en waardering geldt jullie allen!  
 
In de prachtige bloemschikking rond het kruis op paaszondag in de kerk 
kwam ook een levende, levendige en veelkleurige gemeente aan het licht 
en dat is op zich al een hoopvol symbool en teken. 
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Zondag 7 april is het ‘beloken Pasen’, de luiken op Pasen gaan weer dicht. 
Beloken staat tegenover ontluiken. Maar daarmee is het verhaal van Pasen 
en de boodschap daarvan niet gesloten. Het verhaal van de Levende en de 
hoop gaat door, waar wij het woorden, handen en voeten geven. De zondag 
van ‘beloken Pasen’ wordt ook wel en niet voor niets 
‘barmhartigheidszondag’ genoemd. Ik wil afsluiten met een gebed, van de 
hand van collega ds. Karin van den Broeke.  
 
Met dank aan ieder en een hartelijke groet, 
 
ds. Lennart Heuvelman  
 

 
 
 

----------------------------------- 
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Voorgangers de komende weken: 
7/4     mevr. Joke Stahlie 
14/4 ds. Nico van Tellingen, Rhenen 
21/4 ds. Nienke van Andel, Zeist 
28/4 ds. Daco Coppoolse, Odijk 
5/5 dr. Frank Bosman, Tilburg 
 
 
Autodienst 
7 april: Nicolette van Scherpenzeel       456378 of 06 44956443  
14 april: Elly Kamermans              431494 
 
Liturgie 
Ga voor de liturgie naar https://www.johanneskerkleersum.nl/liturgie  

https://www.johanneskerkleersum.nl/liturgie
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Overige Informatie 

Website 
Volg de actualiteit: www.johanneskerkleersum.nl 
Stuur uw berichten voor de website naar: 
webbeheerjohanneskerk@pknleersum.nl 

Nieuwsbrief 
Kopij graag vóór donderdag 18 april 12:00 uur sturen naar e-mail: 
nieuwsbriefjohanneskerk@pknleersum.nl 
 
Samensteller Nieuwsbrief:  
April t/m juni:   Teus Stahlie 
juli t/m september:  Hans Neecke  
 
 

------------------------------------ 
 
 
20 april    Middeleeuwse muziek over en door vrouwen 
 
In de kerk van Sint Petrus’ banden kunt u op zaterdag 20 april luisteren naar 
middeleeuwse muziek uit de 12e en 13e eeuw: muziek van Hildegard van Bingen, 
muziek uit de Huelgas codex, Codex Calixtinus en uit de Notre Dame. U zult 
ervaren dat de muziek een meditatieve stemming oproept en een beeld geeft van 
een heel andere manier van kijken naar de wereld. U krijgt een vertaling van de 
teksten en tussen de stukken door uitleg over de kloosters waar deze muziek 
vandaan komt. 
 
De muziek wordt uitgevoerd door het vocaal oude muziek ensemble ‘Scalam ad 
Caelos’. Zang: Sanja van Wieringen, Robin Hielke en Inge van Keulen. 
 
Tijd: 14.00 uur 
Plaats: Sint Petrus’ bandenkerk, Kerkplein 5, Driebergen-Rijsenburg 
Entree: de toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. 
 
 

---------------------------------- 
 
 
 

http://www.johanneskerkleersum.nl/
mailto:webbeheerjohanneskerk@pknleersum.nl
mailto:nieuwsbriefjohanneskerk@pknleersum.nl
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Oratoriumkoor Euphonia Rhenen 
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My Spirit Sang All Day! 

Concert van het Monteverdi Kamerkoor Utrecht op 13 april 

Vorige week kon u er al over lezen in deze Nieuwsbrief. En in de kerk – en 
op verschillende andere plekken in Leersum – trof u dat mooie affiche met 
de aankondiging. Op zaterdagavond 13 april 2024 geeft het Monteverdi-
kamerkoor een concert in de Johanneskerk. In het concert met de titel ‘ My 
Spirit Sang All Day!’, zingt het Monteverdi Kamerkoor madrigalen van 
Monteverdi, de ‘Seven Poems of Robert Bridges’ op muziek van Gerald Finzi 
en ‘From the Bavarian Highlands’ van Edward Elgar.  

 

Als uw cantor breng ik dit concert graag persoonlijk nog een keer onder uw 
aandacht. Ik zing zelf nu al weer zo’n 16 jaar in dit kamerkoor. En veel van 
wat ik daar in al die jaren geleerd heb, vormt mede de basis voor mijn werk 
als leider van onze cantorij.  

Het concert begint 13 april om 20.00 uur. Meer informatie vindt u op de 
website www.monteverdikamerkoor.nl.  Daar kunt u ook kaarten voor het 
concert bestellen. Maar ook ‘aan de zaal’ kunt u nog een kaartje kopen. 

Ik hoop u te zien bij ons concert op 13 april. 

Jandirk Pronk 

http://www.monteverdikamerkoor.nl/
https://monteverdikamerkoor.nl/project/my-spirit-sang-all-day/

